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vGKN dr A. van Harten-Tip 
Enkele gedachten bij de voorbereiding 
van het Heilig Avondmaal. 
 
Volgende week vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. 
We sluiten ons aan bij het door ons gebruikte vGKN formulier 
om het Heilig Avondmaal te houden. 
Wij lezen het in de dienst, maar het is ook goed om in de 
voorbereidingsweek daar alvast over na te denken en te 
mediteren. 
Daarnaast lezen we in deze week samen Psalm 139, een 
bekend en geliefd lied, geschreven door David. 
Wij hopen met elkaar op een goede voorbereidingsweek en 
een goede avondmaalsviering. 

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 13-16 
Wonderbaar! 
 
Wat kunnen mensen véél! Maar de mens blijft een wonderbaar 
mysterie. Wij zijn niet ‘zomaar’ op aarde, als een toevalstreffer. De 
HERE God heeft ons persoonlijk geschapen. Het is een wonder - IK 
ben een wonder, Gods unieke creatie. Dat is geen reden om 
arrogant te worden, maar om Hem te loven! Hoe kunnen we dat 
beter doen dan te reageren op Zijn stem, die ons aan Zijn tafel 
roept? 
 
Dank U, HERE, dat U persoonlijk mij wonderbaar hebt gemaakt en 
dat ik Uw kind mag zijn. 
Lied: Ev. Liedbundel 163 (Zie ik sterren aan de hemel staan).  

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 1-3 
God kent mij! 
 
Een schitterende gedacht: God kent mij door en door! Of vind u dat 
een bedreigende gedachte, omdat Hij dan ook uw diepste zonden 
kent? David is daar dankbaar voor en gaat juist naar Hem toe. De 
HERE keurt niet alles goed wat ik doe, denk of nalaat. Maar juist met 
die zonden mag ik naar Hem toe gaan en Hem om vergeving vragen. 
Dan brengt Hij mij op de goede weg, naar Hem en de naaste. Laten 
we in deze week van voorbereiding doen wat David deed! 
 
Dank U, Here Jezus, dat U mij en kent en liefhebt, ondanks mijzelf. 
Lied: Gezang 460 (Loof de Koning, heel mijn wezen). 

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 17-18 
Daar staat mijn verstand bij stil 
 
Staat u wel eens stil bij alle wonderen die God heeft gedaan en nog 
doet? En bij de manier waarop Hij nog steeds voor Zijn schepping 
zorgt? Dat gaat ons verstand te boven – zó groot is Hij! En toch is Hij 
niet ver weg, onbereikbaar in Zijn hemel. Hij is heel dicht bij. Hij 
kwam in onze wereld, om ons te redden. Hij zorgt voor ons. Wij 
mogen Hem ontmoeten in het dagelijks leven. We kunnen Zijn 
liefde proeven in het Avondmaal. 
 
Wat bent U groot, HERE! Ik dank U dat U toch ook zo heel dichtbij 
wilt zijn. Wilt U dat geloof in mij laten groeien? 
Lied: Ev. Liedbundel 439 (Hoger dan de blauwe luchten). 
 

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 4-6 
In Gods houdgreep  
 
De HERE legt Zijn hand op mij. Dat is geen bemoedigend 
schouderklopje – Hij neemt mij in de houdgreep! Ik kan geen kant 
meer op. Waarom zou Hij die moeite voor mij doen? ‘Het begrijpen 
is mij te wonderbaar...’, zingt David. Want Hij doet dat uit liefde. Hij 
claimt: JIJ BENT VAN MIJ! Hij laat niet toe dat ik wegloop. Hij wil mij, 
wegloper, zondaar, bij Zich Thuis hebben, aan Zijn Avondmaalstafel. 
Laat ik maar stoppen met tegenspartelen, en mij aan Hem 
gewonnen geven. 
 
Here Jezus, dank U wel dat U mij niet loslaat. 
Lied: Gezang 44 (Dankt, dankt nu allen God).  

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 19-22 
Haten – dat doe je toch niet? 
 
Wat jammer dat deze verzen in deze Psalm staan – ze passen toch 
niet bij de voorbereiding op het Avondmaal? Maar er zijn mensen 
die de Naam van God –Ik ben met u-  tot een leugen maken. Zo 
maken zij anderen geestelijk kapot. Zulke mensen verafschuwt 
David. Wie Gods vijand is, is zijn vijand. Toch onderneemt hij zelf 
geen actie tegen hen. Hij vraagt of God een einde wil maken aan 
hun kwade invloed. Het is een gebed om de komst van Gods Rijk 
van vrede, waarnaar we aan het Avondmaal uitzien.   
 
Here Jezus, wilt u een einde maken aan alles wat ingaat tegen Uw 
heerschappij? We zien uit naar Uw wederkomst! 
Lied: Gezang 423 (Ach blijf met Uw genade).  

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 7-12 
Verstoppertje spelen 
 
David heeft ontdekt dat het niet lukt om je voor God te verstoppen. 
Dat kan bedreigend overkomen, tenzij je gelooft dat de HERE God 
het goede met je voorheeft. Verstoppertje spelen kan een goed 
idee lijken, totdat je niet gevonden wordt. Daarvoor hoeven Gods 
kinderen niet bang te zijn. Hij kwam naar ons toe en vindt ons zelfs 
in het allerdonkerste van ons leven. Hij verdrijft met Zijn licht en 
liefde de duisternis. Dat mag je beleven in het Avondmaal. 
 
Here Jezus, dank U wel dat U mij zoekt én vindt! 
Lied: Ev. Liedbundel 382 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen).  

 
Lezen: Psalm 139, speciaal vers 23-24 
God kent mij – maar ken ik mijzelf? 
 
Morgen mogen we het Avondmaal vieren! Dat is een wonder, want 
ik ben niet beter dan de mensen die  God haten. Ik kan mij ook niet 
beter voordoen, want God kent mij beter dan ik mijzelf ken. En toch 
houdt Hij mij vast, zelfs in de houdgreep. Hij wil niet dat ik verloren 
ga. Als Zijn kind mag ik plaats nemen aan Zijn tafel, dankzij het offer 
van de Here Jezus.   
Daarom is deze zaterdag een dag om mij dankbaar voor te bereiden 
op de ontmoeting met mijn Hemelse Heer! 
 
Here Jezus, Wilt u ons als Uw kinderen morgen een gezegende 
Avondmaalsviering geven? 
Lied: Psalm 139.  


