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Volgende week mogen wij hier in de gemeente het  
Heilig Avondmaal vieren. 
In het formulier, waarvan misschien op deze zondag het 
eerste gedeelte gelezen is, worden wij opgeroepen om niet 
‘lichtzinnig’aan het Avondmaal te gaan, maar om ons daarop 
voor te bereiden.  
Deze korte Bijbelgedeelten en stukjes willen u en jou daarbij 
helpen.  
Want het Heilig Avondmaal is niet een gewone ‘gezellige’ 
maaltijd met elkaar, maar Gods uitnodiging aan Zíjn tafel. 
 

 
Lezen: Opb.19:6 t/m 9 

naar voren kijken... 
De viering van het Heilig Avondmaal doet ons stilstaan bij 
Jezus’lijden en bij Zijn verheerlijking, maar in die viering mogen wij 
ook vooruit kijken van de maaltijd die wij hier vieren naar het 
toekomstige bruiloftsmaal van het Lam. 
Er komt een tijd dat de dood en pijn, de haat en liefdeloosheid 
verleden tijd zijn. Dat de vrouw, de bruid gereedgemaakt is; de 
bezoedelde kleren vervangen door een kleed van smetteloos, 
blinkend en fijn linnen. Er is nu nog zoveel dat niet goed is; in ons 
eigen leven, binnen de gemeenschap der heiligen, in de wereld. 
Maar wij mogen ons nu al verheugen, een voorproefje krijgen van 
de tijd die komt. Daar gaan wij naar toe! 
“En zalig bent u, ben jij, als je geroepen bent tot het avondmaal van 
de bruiloft van het Lam”. ( Opb. 6: 9a) 
 

 
Lezen: Ps. 34: 1 t/m 9 

er naar toe leven... 
Misschien heeft u in uw leven al heel veel Avondmaalsvieringen 
meegemaakt, wellicht is het voor jou de eerste keer dat je het mee 
mag vieren. Voor de één zal de beleving een heel andere zijn dan 
voor de ander. Voor sommigen is het alleen maar een extra lange 
dienst, anderen verlangen er naar, omdat ze tijdens zo’n viering 
ervaren dat God heel dichtbij komt. Hoe leven wij er naar toe? 
Laten wij in deze week voorafgaande aan de viering daar biddend 
naar toe groeien, zodat wij beseffen dat God ons, mensen die dat 
niet verdienen, Zijn genade aanreikt. Dat Hij ons, ondanks onze 
tekortkomingen verzekert van Zijn liefde; ons geloof wil versterken 
door de tekenen van brood en wijn. 
“Kom, proef en zie dat de Here goed is”. (Ps. 34: 9) 

 
Lezen: 1 Joh. 4: 9 t/m 11 

naar opzij kijken... 
Avondmaal vieren dat is terugzien, dat is naar Boven en vooruit 
kijken, maar dat is ook om je heen kijken. In de meeste gemeenten 
zal de viering niet meer aan tafel(s), maar lopend of zittend in de 
kerkbanken gevierd worden. De grote beker is ( zeker sinds Corona) 
vervangen door kleine bekertjes. Maar dat wij niet meer drinken uit 
de ene beker betekent niet dat wij niet meer samen dat ene 
Lichaam zijn. Het Heilig Avondmaal bepaalt ons erbij, dat wij als 
broeders en zusters allemaal Zijn verzoenend bloed nodig hebben. 
Dat God ons aan elkaar gegeven heeft en geroepen om die liefde 
van Hem ook aan elkaar te laten zien. Ons met elkaar moeten 
verzoenen. Dat geschil bijleggen voordat wij naar het altaar komen. 
Deze week van voorbereiding roept ons daartoe op. 
“Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben”. (1 Joh. 4: 11) 

         
              Lezen: Jes. 53: 4 t/ 6 
naar achteren kijken... 
Een Avondmaalsviering heeft twee kanten: je mag blij zijn en God 
loven en danken voor je redding en vergeving die zichtbaar worden. 
Je mag ook stil worden en met droefheid stil staan bij die weg die 
Jezus voor ons is gegaan. 
Naar achteren kijken, naar Zijn lijden en sterven aan het kruis op 
Golgotha.Het brood, Zijn lichaam; de wijn, Zijn vergoten bloed; het 
drukt onze neuzen op het feit dat de zonde en schuld van ons 
mensen niet zomaar iets vervelends is, maar iets verschrikkelijks. 
Die grote kloof tussen God en ons mensen, tussen de Heere en u, 
jou en mij, die kon maar op een manier overbrugd worden; door 
het kruis. 
“De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn 
striemen is ons genezing geworden”. (Jes. 53: 5b) 
 

 
Lezen: Ps. 51: 1 t/m 17 

naar binnen kijken... 
In deze voorbereidingsweek en straks tijdens de viering kijken wij 
niet alleen naar achteren, naar Boven, naar voren en opzij, maar 
vooral ook naar binnen. Durven wij dat, eerlijk naar onszelf te 
kijken? Beseffen wij het, dat wij mensen zondaars zijn die Gods 
genade nodig hebben; dat wij onszelf niet kunnen redden? 
In bepaalde kerken mogen alleen een paar ‘super’christenen deel 
nemen aan de viering. Gelukkig mogen wij geloven, dat Jezus juist 
gekomen is voor zondaars. Niet voor hen die al verzadigd zijn, maar 
voor hen die dorsten. Niet voor volmaakten, maar voor hen die God 
vragen om schoongewassen te worden. 
Laat dat ons gebed zijn: 
“wees mij genadig, o God, ...was mij schoon,...reinig mij van mijn 
zonde.” ( Ps. 51: 3,4) 

 
Lezen: Hebr. 1: 1 t/m 3 

naar Boven kijken.... 
Straks vieren wij het Heilig Avondmaal en behalve het feit dat wij 
dan achterom kijken- naar wat Jezus voor ons heeft gedaan- mogen 
wij in ons hart ook omhoog kijken, naar Boven. 
Omdat wij weten dat de weg die Hij voor ons ging, niet eindigde aan 
het kruis, maar dat de Vader Hem heeft opgewekt. 
Hij is opgestaan, Hij leeft! 
De straf op de zonde, de rekening is betaald. God heeft het offer 
van Zijn Zoon aanvaard. En nu mag Hij zitten aan de rechterhand 
van de Vader. Zorgt Hij voor ons, waakt  over ons, bidt en pleit Hij 
voor ons. Wil Hij er voor ons zijn, heel dichtbij. 
“Hij heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot 
stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit 
in de hoogste hemelen”. (Hebr. 1: 3) 
 

 
Lezen: Ps. 100 

er naar uitzien... 
Morgen is het zover, dan mogen wij het Heilig Avondmaal met 
elkaar vieren. En juist ook vanwege al die aspecten die de afgelopen 
week voorbij kwamen; al die dingen die het Heilig Avondmaal in 
zich heeft, is het zaak dat u en jij erbij bent. Zorg- als het even 
mogelijk is- dat u niet schittert door afwezigheid, maar voluit en van 
harte deelneemt. Zodat in die viering de onderlinge gemeenschap, 
maar vooral die gezamenlijke band met de Heer beleefd mag 
worden. Mede door Corona is het steeds gemakkelijker geworden 
om thuis de dienst te volgen en mee te maken, om zelfs het 
Avondmaal vanaf uw eigen  bank mee te vieren. Heel mooi voor 
hen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Maar als die 
noodzaak er niet is...dan mag je ernaar uitzien. 
“Kom voor Zijn Aangezicht met vrolijk gezang” .(Ps. 100:2b) 


